Utrecht door de ogen van een dakloze

We wandelen allemaal wel eens door een stad en kijken om ons heen. Maar de stad bekijken door
L de ogen van een dakloze is een heel bijzondere ervaring. Vrijdag
28 februari 2025 wandelden we samen met Olanda, van De
i il Tussenvoorziening door de Utrechtse binnenstad. De gids
vertelde waar een dakloze in de stad naar kijkt. Waar is de
nachtopvang, op welke plekken kan ik droog zitten, welke kerk
staat open en waar kan ik plassen zonder een boete te krijgen
voor wildplassen? De wereld van een dakloze lijkt voor ons
wellicht ver weg, maar kan dichter bij zijn dan je denkt.

Van mens tot mens

Orlando heeft het tot zijn missie gemaakt om mensen op
een andere manier naar dak- en thuisloosheid te laten
kijken. Voor je het weet beland je, soms door maar heel
kleine gebeurtenissen, in een situatie waardoor dak- en
thuisloosheid werkelijkheid wordt. Je belandt in een
isolement, waar je zelf niet meer uitkomt. Belangrijk is
dan dat de mensen om je heen niet zomaar geld geven,
maar je vooral als mens blijven zien. Olando: ‘Kijk me
gewoon aan en praat met me op gelijk niveau, zak even
door de knieén en vraag hoe het me gaat. Zo’n gesprekje ;
zorgt er voor dat ik me mens voel en betekent meer dan geld of eten’.

Schulden

Eén op de vier daklozen heeft gewoon een baan, maar kan toch niet aan een vaste woon- of
verblijfplaats komen. Dakloosheid komt in alle lagen van de bevolking voor. Belangrijk is dat je een
postadres hebt, anders besta je in Nederland niet en kun je bij geen enkele instantie aankloppen voor
hulp. Deze vicieuze cirkel waar je in terecht komt, zorgt er voor dat je ongemerkt in de schulden
belandt. Oralndo: ‘Ik raakte o0.a. in de schulden omdat ik met de oude auto, waarin ik sliep, ’s
ochtends naar een plek reed waar ik me kon wassen. Dat ik op die dagelijkse route ook door de milieu
zone van de stad reed, wist ik niet. Elke dag dat ik dat stukje reed, kreeg ik een boete, waardoor ik
zomaar een schuld van duizenden euro’s kreeg’. Gemeentelijke regels en richtlijnen zorgen er voor
dat hulp niet van de grond komt en schulden oplopen tot ongekende bedragen.

Niet anoniem

De wandeling eindigde op een oase in de binnenstad. De tuin van het
Catharijne Convent. Niet alleen een plek waar dak- en thuislozen een
heenkomen zoeken. Maar ook de plek waar een herinneringsboom is
geplant, waar ‘anoniem’ overleden daklozen in Utrecht een
herinneringsplek hebben, omdat hun bestaan daar door middel van hun
naam op een ijzeren plaatje in de boom aan de anonimiteit wordt
onttrokken. Een confronterende plek, maar ook een plek om stil te staan en
te gedenken. Zoals de stadsdichter schreef op het bordje onder de boom:
‘...en toch durf ik te wedden, dat er een rustplaats is onder de sterren, een
dak van licht voor jou'. De komende weken collecteren wij in de kerk voor
de daklozen. Voor ons kregen daklozen vandaag een gezicht.

Housing First
Eerst een huis en dan pas werken aan de andere problemen, dat is de filosofie van Housing first. Een



project voor mannen en vrouwen ouder dan 23 jaar, die al vaker een traject voor begeleid wonen
hebben doorlopen, maar niet uit de vicieuze cirkel komen en steeds terugvallen in dakloosheid.
Housing first is een vorm waarbij de dakloze cliént eerst een woning krijgt. De andere problemen
rondom geld, sociale of verslavingsproblemen worden daarna samen met de begeleiding opgepakt.
De woningen liggen in een gewone woonwijk. en er zijn drie voorwaarden aan verbonden. Leven als
een goede buur en geen overlast geven, de huur op tijd betalen en begeleiding accepteren. Orlando
is het bewijs dat dit echt werkt! Kijk voor informatie op Housing first.


https://housingfirstnederland.nl/

